
Goedendag, ik ben Steve Sykes, chef-kok
van Bilderberg Hotel De Keizerskroon.
Naast koken heb ik nog twee andere
hobby’s: fietsen en wandelen. Ondanks
dat ik al 18 jaar in het hotel werk, had ik nog
nooit gewandeld in het prachtige
Paleispark. Dus dit voorjaar dacht ik: “het
is tijd om dit te veranderen!”
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Verrassend
wandeling in het
Paleispark

mooie

Ongeveer 3,5 uur (wanneer je
kiest voor de route van 13,5 km)
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De wandelroute door 
het            Paleispark                 mooie
Vanaf het hotel ging ik richting de ingang van het Paleispark. Ga vanaf
Bilderberg Hotel De Keizerskroon rechts de straat op en ga met de bocht mee
de Loseweg in. U gaat alsmaar rechtdoor op de Loseweg, langs het erf van
Paleis Het Loo. Ga voor de stoplichten rechtsaf de Zwolseweg op. Sla bij
monument de Naald rechtsaf en volg de laan aan uw rechterhand. Ga bij de
eerste afslag aan uw rechterhand rechts af, hier gaat u het parkeerterrein op.
Steek het parkeerterrein over naar het houten huisje, de entree naar het
Paleispark. Hier bevindt zich een kaartjesautomaat waar u, wanneer nog niet
verkregen bij onze receptie, toegangskaartjes kunt aanschaffen.

Aan het begin van het park staat een duidelijk informatiebord. Er zijn
verschillende wandelroutes mogelijk, variërend van 4 tot en met 14
kilometer.

Ik koos de witte wandelroute van 13,5
kilometer. Ik heb rustig gelopen en ben zeker
een paar keer gestopt, daar deed ik 3,5 uur
over. Het terrein is vrij vlak en makkelijk te
lopen, maar het is aan te raden om een paar
stevige wandelschoen mee te nemen.
Al snel werd ik blij verast: niet alleen door het
mooie weer, maar ook door de mooie open
ruimte en prachtige bos. Onderweg kwam ik
veel zitplekken tegen om even uit te rusten of
om te genieten van een picknick. (Tip: neem
een kleed mee en wat lekkers om onder de
mooie bomen te zitten).

Tijdens deze wandeling kom je voor allerlei
verrassingen te staan: van prachtige vijvers
en wateren, tot zelfs een groot meer!
Kortom, een perfecte wandeling om even tot
rust te komen in de natuur.



Ik bleef de witte paaltjes volgen, na
ongeveer 4 kilometer kwam ik een zeer
interessant stuk geschiedenis tegen van
het Koninklijke huis; namelijk de
begraafplaats van hun paarden, honden
en katten.

Als je een beetje mazzel heeft zou u bij
de observatiepost een hert, ree of zwijn
kunnen zien. Zoals je kunt zien op de
foto had ik vandaag wel mazzel!

Verder zal ik niets verklappen, zodat  je de mooie
routes door het Paleispark zelf kunt ontdekken!

Veel plezier toegewenst,
Steve Sykes


